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Deadlines inleveren artikelen
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te sturen naar: redactie@dorpsorgaan-spaarndam.nl

We proberen binnen een maand na de deadline het
nieuwe Dorpsorgaan op de mat te krijgen, maar we
blijven vrijwilligers, dus soms kan het langer duren.

VOORWOORD

Beste Dorpsgenoten,

Een nieuwe uitgave van het Dorpsorgaan, de
eerste van 2024, ligt weer voor u. Wat natuurlijk als
eerste opvalt is de voorpaginafoto, gemaakt door
onze nieuwe fotograaf -en daarmee wisseling van
de wacht- Ed Kuijper. Wij verwelkomen Ed, en we
hebben er alle vertrouwen in dat wij dit jaar gaan
genieten van zijn mooie foto’s op de voorpagina.
Wij bedanken hierbij ook Peter van den Klinkenberg
voor alle prachtige foto’s die hij voor het
Dorpsorgaan heeft gemaakt in het afgelopen jaar.

In deze uitgave kunt u weer lezen over vele
activiteiten die in de afgelopen periode hebben
plaatsgevonden en nog zullen gaan plaatsvinden,
zoals de scholen, verenigingen, de Zonnebloem,
en anderen, maar ook een noodkreet van de
Oude Kerk. Ook vindt u weer een artikel van de
Verkeerscommissie en nog veel meer.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de
uitnodiging voor de Openbare vergadering van de
Dorpsraad op dinsdag 4 juni 2024 om 20:00 uur
(inloop 19:30 uur) in het Dorpscentrum.

Zet u de datum alvast in uw agenda?

Wij zijn nog steeds op zoek naar columnisten,
journalisten of mensen die het leuk vinden om

op regelmatige basis een artikel of column in het
Dorpsorgaan te schrijven. Alle hulp is welkom en u
kunt zich opgeven bij de redactie.

De volgende uiterste datum voor het inleveren van
artikelen is 15 mei 2024 (redactie@dorpsorgaan-
spaarndam.nl). We zien uw bijdragen graag tijdig
tegemoet.

Veel leesplezier!

De redactie



DE DORPSRAAD

Dit zijn de gezichten van de Dorpsraad. Naast de officiéle dorpsraadleden werken er nog vele mensen mee in de
werkgroepen of dragen incidenteel bij. Waarvoor dank!

Jacques Hendriks Paul Boom
Voorzitter Penningmeester

Josselyn Oldewarris
Vice-voorzitter &
Jeugd en ouderen

E-MAIL: info@dorpsraadspaarndam.nl

Mark Hofmans Peter Mastenbroek Theo van Heese
Site/social Ruimtelijke ordening  Secretaris & Verkeer
(officieel nog niet in dorpsraad) & recreatieschap

Winny ten Wolde Joost van der Kraats
Ontwikkeling van het ~ Groen en energie
oude dorp

WEBSITE: www.dorpsraadspaarndam.nl



Beste Dorpsgenoten,

De lente is vroeg begonnen dit jaar. Met temperaturen
die half februari al boven de 15 graden uitkomen kan
het niet anders dan dat we ons binnenkort in een
overweldigende bloemenzee bevinden. Met het initiatief
van de landelijke Zaaidag, zie elders in het Dorpsorgaan,
is dat een makkelijke voorspelling, haha.

Ook op andere gebieden wordt voorbereid op de
toekomst. De Oude Kerk heeft het initiatief opgepakt
om te zorgen voor toekomstig behoud; de Dorpsraad
heeft de openbare vergadering in voorbereiding die
4 juni aanstaande plaatsvindt in het Dorpscentrum
om 20:00u; en gaat raadsleden uitnodigen om weer
eens een fietstochtje door het dorp te maken om de
diverse knelpunten binnen het dorp zichtbaar op de
kaart te houden. We moeten nog steeds wennen aan
de stroperigheid als het gaat om besluitvorming en
uitvoering van aanpassingen in het dorp en blijven
aandacht vragen voor de belangrijke zaken die spelen
binnen onze prachtige omgeving.

In het vorige Dorpsorgaan hebben we al aangegeven
dat er diverse kritische onderwerpen zijn die blijvend

op de agenda staan. We hebben dan ook besloten

om zowel bij de gemeente Haarlem als de gemeente
Haarlemmermeer meer aandacht te vragen voor de
projecten binnen ons dorp, de wijze van participeren, en
daarnaast is overleg met de gemeenteraad en bestuurlijk
overleg binnen die uitvoering gebracht, om duidelijker
zicht te houden op prioritering en uitvoerbaarheid
binnen de gestelde termijnen. Dit betekent niet dat de
ambtelijke aanspreekpunten worden overgeslagen, maar
we merken dat aandacht vragen op meerdere niveaus
nodig is om de belangen van het dorp goed op de kaart
te houden.

De gemeentes kampen beide met problemen inzake de
personele bezetting waardoor dossiers op de langere

baan terecht kunnen komen. We moeten dus wat harder
roepen om gehoord te blijven, en dat doen we dus ook.

We hopen in de eerstvolgende openbare
Dorpsraadvergadering meer hierover te kunnen vertellen
en hebben dan waarschijnlijk ook meer zicht op de
uitvoering van de diverse dossiers die ons momenteel
bezig houden.

In dit blad natuurlijk weer alle activiteiten van de
afgelopen periode die in en met het dorp hebben
plaatsgevonden. Geniet van de diverse verslagen van
onder andere de Lichtjesoptocht, het benefietdiner van
Speeltuin Nieuw Leven, de kerstoomen-inzamelactie,
Vrouwen van Nu, het Dorpscentrum, de mooie tekst van
Ageeth de Kuijer en wat al niet meer.

Maar ook de diverse aankondigingen van allerlei
pluimage, de Kennemer Vogeldag, KIS, het 100 jarig-
bestaan van de Sint Adalbertuskerk, enzovoorts.
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Er is en blijft heel veel te doen dus dat we elkaar
tegenkomen in het dorp staat als een paal boven water.
Het zou leuk zijn als je in dat wandelpad misschien

ook vrijwillig een taak wilt oppakken. De verschillende
verenigingen en activiteiten schreeuwen om extra
handen.

Vriendelijke groet,

Het bestuur



FAMILIEBERICHTEN

TON KOEHORST

Op 21 december 2023 is mijn man overleden:

Ton Koehorst, geboren 27-10-1954, 69 jaar oud.

Wij wonen al 31 jaar in Spaarndam, Clara van Spaarnwoudestraat 46.

Wanda koehorst

AANLEVEREN FAMILIEBERICHTEN

Als u wilt dat er een familiebericht, overlijdensbericht of dankbetuiging in het Dorpsorgaan wordt opgenomen,
dan kunt u dat vanaf nu zelf insturen naar redactie@dorpsorgaan-spaarndam.nl. Dit kan tot uiterlijk de uiterste
inleverdatum (zie colofon op pagina 2) onder vermelding van naam en datum, en liefst vergezeld van een kaart of

advertentie.

De redactie

Als je lange tijd in het dorp woont en dagelijks de nodige
stappen zet, bijna alle straten kent, door het Poldertje,
Waterwende, Spaarne Buiten, Lagedijk, langs Zijkanaal en
Westhoffbos, over de Spaarndammerdijk, door het oude
dorp richting Haarlem gaat, dan ontkom je er niet aan om
regelmatig even te zwaaien naar bekenden, maar toch
ook naar mensen die je aanvankelijk niet kende. Mensen
die door de wandelingen bij de straten en de huizen zijn
gaan horen, mensen die van het dorp zijn en naar wie
je dus op een dag ook gewoon even zwaait. En als er
dan opeens zo'n zwaai wegvalt, dan is het toch slikken.
Dan mis je zomaar een ‘zwaaimaatje’, hij of zij binnen, jij
buiten.

Soms ook kom je iemand op straat tegen en loop je
samen een stukje op, maak je een praatje. Zo ontmoette
ik ooit mevrouw Van den Beldt. Toen ik haar al veel
langer kende, kwam de rollator in haar leven en liep zij
zelfs als 90-plusser gewoon heen en weer van Ringweg
naar de Stompe Toren. Wat een voorbeeld! Toch was
daar die dag dat de rollator stil bleef staan, dat het

huis daar op de Ringweg niet langer het huis was van
mevrouw Agaat van den Beldt. Tijdens mijn wandelingen
daarna keek ik automatisch bij haar naar binnen, maar
nee, zwaaien was zinloos.

Nog een zwaaimoment op de Ringweg viel weg: die naar
mevrouw Suze van der Peet. Als het mooi weer was en

ze niet binnen aan de eettafel zat, dan was de kans groot
dat ze in haar tuin zat te genieten. Ze vond het heerlijk
als je dan even neerstreek om het (dorpse) leven door

te nemen. Maar toch, haar zwaai vanachter de eettafel
koester ik. Dat was een zwaai met zoveel levenslust en
enthousiasme. Maar ook op dat adres hoefde ik op een

dag niet meer te zwaaien, nooit meer te zwaaien. |k ben
er bewust een poosje niet meer langsgelopen.

Nog maar pas geleden bleek dat er weer een
zwaaimoment voorbij was, ditmaal op de Kerklaan. Het
was me al opgevallen dat de luxaflex omlaag was en
ook omlaag bleef. Enkele dagen later toch maar even de
buurvrouw gebeld, want als je jarenlang bijna dagelijks
zwaait en er wordt niet meer teruggezwaaid, dan moet
er wel iets zijn. En ja, ook naar mijnheer Willem Van der
Veldt hoef ik nooit meer te zwaaien. Mijnheer Van der
Veldt, ook een 90-plusser, zat vele jaren achter zijn raam
en zag zoveel dorpsgenoten voorbij komen. Ik zal echt
niet de enige geweest zijn die naar hem zwaaide, dus ja,
we gaan hem allemaal een beetje missen, zoals dat ook
geldt voor de dames Van den Beldt en Van der Peet. Wij
zwaaien hen alle drie uit en danken hen voor het ‘zijn’ in
onze Spaarndamse levens!

Ageeth de Kuijer
sinds 1976 inwoonster van Spaarndam



Beste dorpsgenoten,

Namens Don Bosco zou ik u graag op de hoogte
willen brengen van de leuke activiteiten die wij
hebben georganiseerd en op de planning staan.

Gelukkig is de kortste dag alweer achter de rug en
worden de dagen steeds langer. Fijn om in de ochtend
meteen wat daglicht tegemoet te krijgen. Om kort
terug te blikken naar de activiteiten in het oude jaar
wil ik iedereen bedanken voor de lieve reacties aan de
deuren tijdens de Kerstbrodenverkoop. Dit was een
groot succes met aansluitend, bij de AH Spaarndam,
een Kerstborrel voor de ouders. Dank daarvoor, Han
en Peter!

Om de kerstvakantie goed in te luiden hebben wij
Monkey Town Haarlem afgehuurd om volledig los te
gaan op het trampolinepark, klim- en klautertoestellen
en natuurlijk de super glijoaan waar je met z'n zessen
tegelijk vanaf kan glijden. Door de succesvolle Grote
Club Actie was dit als extraatje mogelijk voor de
kinderen. Vergeet u niet uw lotnummer te checken of u
iets gewonnen heeft?

2024 begon met een algemene leidingvergadering
om de komende evenementen door te spreken

met alle geweldige, lieve en leuke vrijwilligers. De
planning, uitdagingen en het cursusaanbod zijn

aan bod gekomen. Om onze pedagogische skills

te verbeteren komt binnenkort een instructrice van
Wonderwijs langs. Altijd handig om tips en tricks mee
te krijgen om een groep kinderen (en leiding) goed te
kunnen begeleiden. Tevens staat de EHBO-cursus ook
op de planning.

Na zes jaar uit het oog te zijn verloren is eindelijk
het zwemfestijn nieuw leven in geblazen. Dit is een
spelletjesmiddag in een zwembad. In vroegere

jaren tussen meerdere verenigingen, wat wellicht

in de toekomst weer mogelijk is. Er waren meer

dan 80 kinderen, die tekeergingen met het vlotten
bouwen, bommetjes maken, ringen duiken en de
gevreesde mat oversteken. Geweldig om dit mooie
evenement weer terug te zien, zoals vroeger! Na
afloop werd de zwemfestijncommissie, hulpouders
en ons nieuwe bestuurslid Tim bedankt met een luid
applaus en konden zij hun mooiste sprong tonen van
de startblokken. Gelukkig was er tijd over om nog
even vrij te zwemmen en de grote glijbaan te testen.
PréSport, bedankt voor de hulp en het waarborgen
van de zwemveiligheid!

Er is nieuw (bord)spelmateriaal voor in de bunker
aangeschaft om te limbo-en, paaltjes bowlen en te
“spike”ballen. De afgelopen weken is er weer intensief
geknutseld en creatief geschilderd door de groepen.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer naar buiten. De
Valentijnsdisco was leuk, lekker dansen en swingen.
Mocht je door dit alles een keer zin hebben om langs
te komen voor een proefavond, check onze website.
Verzamelen is bij de sportvelden, spreek gerust

onze leiding aan. Sommige van onze activiteiten zijn
opengesteld voor introducees.

Onlangs ook een tegenvaller, want de dakventilator
heeft het begeven, in een redelijk gesloten bunker
toch een cruciaal item. Gelukkig werd er snel een
nieuwe geregeld en geinstalleerd. Dank, DRS
dakbedekkingen voor de hulp. Er komt binnenkort een
grote klusdag aan. Komt u ook helpen op 16 maart?
Het hekwerk wordt vervangen, binnen schilderwerk en
een volledige klim en klauterhoek bouwen staat op

de planning dit kan alleen als er voldoende handjes
zijn. Aanmelden kan via email of de NLdoet website.
Aansluitend zal er door onze kookstaf een lekker hapje
geregeld worden.

Verder zijn wij bezig om te voldoen aan de WBTR,

de statuten worden aangepast naar de vernieuwde
wetgeving en wat gemoderniseerd. Het zomerkamp
komt er langzaam maar zeker aan. Dit jaar zullen

wij verblijven in Someren-Heide een bekende plek,
ondanks dat het alweer 11 jaar geleden is dat wij daar
zijn geweest. Wij hebben er super veel zin in, met de
leiding zullen wij nog het kampterrein verkennen en
het programma voorbereiden op 13-14 april.

Dit jaar zullen wij ook ondersteuning bieden aan de
avond 4-daagse organisatie voor de scholen (28-31
mei). Lekker de 5 of 10 km wegstappen in en rondom
het mooie Spaarndam. Dit jaar zijn wij verbonden aan
de wandelbond en zijn in gesprek met de gemeente
om het evenement te organiseren. Hulp hierbij is van
harte welkom!

Groetjes, Jaimy Riegen
voorzitter@donbosco-spaarndam.nl
www.donbosco-spaarndam.nl

OPROEP: wij zijn op zoek naar een beheerder voor ons
clubhuis. Een topper die (twee) wekelijks een rondje
kan doen en kleine klusjes zou willen oppakken.



Ook de kerstbomen-inleveractie van dit jaar was weer
een succes, zelfs nu de inleverdatum nog binnen de
kerstvakantie viel.

Op de verschillende verzamelplaatsen werden zo'n
450 bomen ingeleverd. Met medewerking van
Meerlanden konden die direct in de vuilniswagen
gedropt worden.

Per boom werd een lootje uitgereikt, en van de 3
winnende lootjes zaten 2 winnaars in één familie,
onvoorstelbaar maar waar. Soms ging het aanleveren
makkelijk en soms was het toch wel zwaar.

Volgend jaar weer!
Paul Boom




Op 28 februari jl. bestond de R.K. St. Adalbertuskerk
aan de Ringweg in Spaarndam 100 jaar. Geen
monumentaal gebouw, maar - hoewel bescheiden

- toch een beeldbepalend element in Oost dat
immers weinig oude gebouwen kent. Tijdens een
feestelijke eucharistieviering op zondag 11 februari
is uitvoerig stilgestaan bij dit jubileum en in de
komende zomer op zondag 23 juni (de naamdag
van St. Adalbertus is 25 juni) zal daaraan nogmaals
aandacht worden besteed, 0.a. door een fietstocht
naar de Adalbertusakker in Egmond. Toen deze
kerk werd gebouwd, stonden er maar een paar
huizen/boerderijen aan de Ringweg, die in die tijd
de naam “Veldweg” droeg. Sinds de zestiger jaren
van de vorige eeuw (vanaf 1964) is dit dorpsdeel
aanzienlijk uitgebreid met nieuwbouw en heeft een
heel ander aanzien gekregen. In al die jaren is de St.
Adalbertuskerk een vast herkenningspunt gebleven.

Naam van de kerk

De kerk is - zoals hiervoor opgemerkt - gewijd aan St.
Adalbertus. Hij was een lerse monnik die behoorde bij
St. Willibrordus en gezellen die via Engeland rond 700
naar de lage landen kwam om hier het evangelie te
verkondigen (te kerstenen). Hij overleed op 25 juni 740
en zijn lichamelijke resten bevinden zich in de Abdij
van Egmond.

Bouwgeschiedenis

Voéordat Spaarndam een kerk had, moesten

de Spaarndamse katholieken naar de kerk in
Haarlemmerliede. Vooral in de winter werd dat
bezwaarlijk gevonden. De slechte polderwegen
waren dan moeilijk begaanbaar en men moest ook
vaak te voet. Al in 1907 en 1919 werden initiatieven
genomen om in Spaarndam een eigen katholieke
kerk te realiseren. Langzaamaan kregen de plannen
vorm en in 1921 werd daartoe een halve hectare
landbouwgrond aan de Ringweg aangekocht van
L. van Loon voor de prijs van 5.000 gulden. Op 5
november 1923 is voor de St. Adalbertuskerk de
eerste steen gelegd door pastoor J.H.H. Saulenn

van de St. Jacobus de Meerdere parochie van
Haarlemmerliede. De kerk werd gebouwd als bijkerk
van die parochie. Op 28 februari 1924 werd de kerk
ingewijd door deze pastoor. Aannemer N. van Geldorp
uit Haarlemmerliede was verantwoordelijk voor de
bouw en de architect was Nicolaas Nelis uit Haarlem.
De totale bouwkosten van de kerk bedroegen 103.286
gulden. Vanaf de inwijding kwam er een kapelaan uit
Haarlemmerliede om voor te gaan in de vieringen. De
pastoor kwam zelden naar Spaarndam. Hij bleef veilig
in de voorname pastorie aan de Liedeweg.

Interieur

Na de bouw in 1924 was de toenmalige bijkerk nog
heel sober ingericht. Het altaar stond opgesteld
tegen de achtermuur in de vorm van een gotische
boog. Boven het altaar waren drie gotische ramen.
Links daarvan was de sacristie en rechts daarvan

de biechtstoel. Boven de sacristie was een open
ruimte met een hek voor het zangkoor. Verder was

er een communiebank met voor de kerkbezoekers
traditionele houten kerkbanken (inclusief knielbanken).
Later werden beelden van Maria, St. Jozef, St.
Adalbertus en het H. Hart, alsmede kruiswegstaties
aan het interieur toegevoegd. In latere jaren werd

de inrichting van de kerk gewijzigd. Zo werden

in 1949 de ramen in de achtermuur boven het

altaar dichtgemetseld. Op de muur die daardoor
ontstond, schilderde dorpsgenoot Wim van
Warmerdam een afbeelding van de Heilige Drie-
eenheid. Tevens kwam er een nieuw altaar. Wies
Balm maakte een koperen plaat voor de deur van het
tabernakel met een afbeelding van de wonderbare
broodvermenigvuldiging. Boven op het tabernakel
maakte hij de kroon van Christus Koning. De kerkelijke
paramenten (altaar- en communiebankkleden e.d.
werden door parochianen (dames) gemaakt.

In 1964 werd de kerk volledig gewit. De schildering
achter het altaar verdween. De oude preekstoel
werd vervangen door een moderne ambo (een soort
lezenaar). Verder kwam er een nieuw doopvont

en werden de oude kruiswegstaties opgeknapt.



Bovendien werd als gevolg van de uitkomsten van
het Tweede Vaticaans Concilie een nieuwe altaartafel
geplaatst aan de voorzijde van het hoofdaltaar, zodat
de priester met het gezicht naar de gelovigen de H.
Mis kon opdragen.

In 1975 werd de kerk wederom verbouwd en
gemoderniseerd. Het priesterkoor werd verruimd

en voorzien van een nieuwe achterwand met kruis,
de koorzolder werd vergroot met daaronder ruimte
voor vergaderingen en aan het kerkgebouw werd een
portaal toegevoegd. Daarnaast werden de kerkbanken
vervangen door comfortabeler stoelen en verdween
ook de communiebank. De oude kruiswegstaties
werden eveneens vervangen. Daarvoor in de plaats
kwamen de kruiswegstaties van de St. Gertrudiskerk
van Ruigoord, die in 1973 als kerk werd gesloten. Uit
die kerk zijn nog andere liturgische voorwerpen naar
Spaarndam overgekomen.

De huidige inrichting van de kerk is grotendeels
hetzelfde als die van 1975 (incl. altaartafel, beelden,
kruiswegstaties, tabernakel en ambo).

Gebouw naast de kerk
Gelijk met de bouw van de kerk werd het daarnaast

gelegen zogenoemde patronaatsgebouw gerealiseerd.

Dat gebouw kon worden gebruikt voor diverse
activiteiten ten dienste van de kerkgemeenschap. Van
1950 tot 1973 heeft het gefungeerd als katholieke
kleuterschool. In 1975 is bij de verbouwing van de
kerk het patronaatsgebouw eveneens gemoderniseerd
en wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt als
vergaderruimte voor de parochie.

Naar een zelfstandige parochie

Spaarndam is nu een zelfstandige parochie binnen

de R.K. Kerk. Dat is niet altijd zo geweest. Zoals
hiervoor vermeld, is de kerk indertijd gebouwd als
bijkerk van de St. Jacobus de Meerdere parochie

te Haarlemmerliede. Met de uitbreiding van het

dorp Spaarndam ontstond de wens om ook kerkelijk
zelfstandig te worden. In de aanloop daartoe werd
Spaarndam in 1969 een vicarie, d.w.z. een zelfstandig
territorium met een eigen kerk en zielzorger onder
verantwoordelijkheid van de bisschop. Uiteindelijk
werd de weg naar zelfstandigheid voltooid op

12 september 1983. Toen ontstond de geheel
zelfstandige St. Adalbertusparochie. Sinds enige jaren
maakt de parochie samen met drie naburige parochies
deel uit van het Samenwerkingsverband MeerLiede en
zal dit verband in de loop van dit jaar fuseren tot één,
nieuwe parochie.

Geestelijken

In de afgelopen 100 jaar zijn uiteraard diverse
geestelijken actief geweest in de Spaarndamse kerk.
Het gaat te ver deze hier allemaal te noemen. Er zijn

echter twee personen die hier niet onvermeld mogen
blijven. Dat zijn kapelaan Grad Gielen en zuster
Patricia Olijerhoek. Zij hebben in de laatste 50 jaar
een belangrijke rol gespeeld in het pastorale werk en
Spaarndam als zelfstandige parochie de nieuwe tijd in
geleid.

Toekomst

De kerk is na 100 jaar nog steeds in gebruik. Eenmaal
in de veertien dagen wordt op zondag om 11.00 uur
een viering gehouden. Daarnaast worden in de kerk
vieringen gehouden bij bijzondere gelegenheden,
zoals huwelijken, dopen en uitvaarten. Sluiting van
de kerk is momenteel niet aan de orde. Vorig jaar

is er zelfs een nieuw orgel geplaatst, dat afkomstig
is van een gesloten kerk in Bloemendaal. Overal is
echter sprake van een toenemende ontkerkelijking;
ook in Spaarndam. Daarvoor mogen we onze ogen
niet sluiten. De toekomst is dus met onzekerheden
omgeven, maar dat geldt eigenlijk voor ons hele
bestaan en is niet uniek voor de kerk. Nu overheerst
een gevoel van vreugde over het 100-jarig jubileum
van een kerkgebouw, dat voor vele katholieke
Spaarndammers — zeker in het verleden — een
belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld.

Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over de historie
van de kerk en parochie, maar daarvoor is hier te
weinig ruimte. Daarvoor verwijs ik graag naar het
boekje “75 jaar Sint Adalbertus in Spaarndam” van
Gerrit van den Beldt.

Rob de Vries



KENNEMER VOGELDAG IN DE KIJKER

Wilt u ook een keer van alles zien en horen over onze vogels in een unieke, natuurlijke en romantische
omgeving? Kom dan op zondag 7 april naar Fort benoorden Spaarndam: daar kunt u onder leiding van
gidsen struinen door drie prachtige vogelbiotopen: het Landje van Gruijters, de Hekslootpolder en het
Munitiebos (normaal niet toegankelijk) met Fort benoorden Spaarndam als unieke uitvalsbasis. U bent
van harte welkom! De koffie staat vanzelfsprekend klaar.

VROEGE EN LATE VOGELS

Al vroeg, vanaf 7.00 uur, kunt u deelnemen aan een vroege vogel-fietstocht of meemaken waarom en
hoe vogels worden geringd. En vanaf 8.00 staan gidsen met hun telescopen en verrekijkers klaar bij
het observatiepunt genaamd Big Sit aan de kop van Landje van Gruijters om steltlopers — waarvan de
kluut wel één van de sierlijkste is —, eenden en allerlei andere (waad-)vogels te spotten.

Vanaf 9.30 gaan we echt helemaal los: voor jonger en ouder zijn er allerlei vogelexcursies,
demonstraties (vogels opzetten) en worden onvergetelijke vogelverhalen verteld.

Ook dit jaar geven we een workshop tekenen en schilderen van vogels. Kinderen kunnen uilenballen
pluizen, speuren naar de verborgen vogels van het forteiland en luisteren naar mysterieuze
vogelgeluiden in het fort. Kinderen krijgen voor elke kinderactiviteit een stempel op hun kaart; zij
krijgen dan een op naam gesteld ‘vogeldiploma’ als zij alle behaalde stempels laten zien.

In het fort krijgt u een cultuurhistorische rondleiding en is er een vogeltentoonstelling. En overal in en
om het fort zijn deskundigen die u voorzien van antwoorden op uw vragen over vogels.

Het volledige programma met tijdstippen en locaties én informatie over de kinderstempelkaart vindt u
http://www.100procentkluut.nl.

Ziegel Ziegelaar
(06-46244968)
KVD@ziegel.dds.nl

Toegang en deelname aan alle activiteiten is gratis. Bij het Fort is geen parkeergelegenheid dus kom met de fiets.
Meer informatie over tijden en reserveren is te verkrijgen via Berna van Baarsen (bernavanbaarsen@gmail.com, 06-

24624622), via Johan Stuart (j.stuart@planet.nl, 06-53129644) of kijk op www.100procentkluut.nl.

De Kennemer Vogeldag is mogelijk gemaakt door financiéle ondersteuning van het Fonds Van Zanten en de financiéle en
organisatorische medewerking van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid Kennemerland, Vereniging Behoud de

Hekslootpolder en Vereniging Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters.
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Ringweg 36 | 2064 KK | Spaarndam| 023-5371755

Fysiotherapie nodig?

Kies bewust! Kies voor goed betaalde zorg!
Wist u dat

er tussen zorgverzekeraars verschil zit in wat zij ons
vergoeden?

de vergoedingen de afgelopen 15 jaar nauwelijks zijn
meegestegen met de jaarlijkse inflatie?

wij graag meer tijd voor u als klant zouden willen hebben,
maar dat dat steeds verder ingekort moet worden?

overstappen niet heel ingewikkeld is, vraag desnoods hulp
in uw omgeving?

DSW en ONVZ zijn de meest fysio vriendelijkste zorgverzekeraars. Zij bieden
ons een goed tarief met realistische administratieve verplichtingen. Geen
dataverzameling (!), netwerken en uitsluiting van bepaalde aandoeningen bij
de algemene fysiotherapeut.

Zilveren Kruis Achmea, CZ, Menzis, VGZ en Zorg&Zekerheid gebruiken o.a.
dataverzameling (ja over u), klanttevredenheidsonderzoeken en
behandelindexen om op kwaliteit te sturen. Dit is in de afgelopen 15 jaar niet
gelukt en toch blijven er nieuwe administratieve lasten bijkomen. Wij zijn hier
veel tijd aan kwijt en daarmee dus minder tijd voor u.

In 2024 hebben wij GEEN overeenkomst met A.S.R, Salland, Caresq
(Aevitae) en Just. Met alle andere verzekeraars wel.

Mocht u specifieke vragen hebben over uw persoonlijke situatie, stel deze per
mail: info@fysiotherapienl.com . Kijk op de website voor de actuele tarieven.




Spelletjesmiddag 17 november 2023

De spelletjesmiddag op 17 november was een groot succes,
dit was weer de eerste georganiseerde gastenmiddag

na de zomer. Zoals gewoonlijk worden de gasten, als ze
daar behoefte aan hebben, opgehaald door de vrijwillige
chauffeurs. Op deze middag was ook groep 7 van de Sint
Adalbertusschool uitgenodigd. De kinderen speelden de
spelletjes met de gasten van de Zonnebloem. Vier op een
rij, sjoelen, rummikub, mens erger je niet, kaartspelletjes,
noem maar op.

Het was heel gezellig, de jeugd samen met de gasten
vermaakten zich best. Om 14:30 uur was het weer tijd om
naar school te gaan. Bij het verlaten van de kerk kregen
de kinderen nog een grote plak chocolade. Tijdens de
spelletjes kwamen de vrijwilligers langs met drankjes en
hapjes.

De gasten speelden onderling nog wat spelletjes, en op zo'n
leuke middag kan een loterij natuurlijk niet ontbreken. De
prijzen werden door 2 leerlingen naar de winnaars gebracht.
En zo kwam deze gezellige middag weer tot een einde. De
gasten hebben genoten en de vrijwilligers ook.

19 december 2023 Het Kerstconcert in het
Concertgebouw Amsterdam

Vanuit Spaarndam vertrokken we met auto ‘s om in Haarlem
in de bus te stappen met de Zonnebloem afd. Zandvoort en
Haarlem Oost. En er vertrok een busje met 8 gasten en Cor
Giesberts als chauffeur. Na aankomst bij het Concertgebouw
werden we ontvangen met koffie en thee en een heerlijke
muffin. Daarna konden we onze plaatsen in de zaal
opzoeken. Het concert werd gepresenteerd door Francis van
Broekhuizen, het orkest was het Nederlands Kamerorkest,
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onder leiding van dirigent Krista Audere en de solisten
waren Katharina Dain (sopraan) en Raoul Steffani (bariton).
Het koor was Capella Amsterdam. Zij speelden en zongen
o.a. werken van Grieg en Handel en een prachtig Ave Maria.
In de pauze was er een drankje en een hapje.

Als laatste werd het Stille Nacht, Heilige Nacht gezongen
door Francis en wij als bezoekers mochten de twee laatste
coupletten meezingen. Wat een sfeervolle afsluiting van een
prachtig concert.

De terugreis was strak georganiseerd en langzaam liep de
zaal leeg. ledereen kreeg als verrassing nog een koffiekop
mee van Janneke Brinkman. De gasten en vrijwilligers
hebben genoten.

Nieuwjaarsreceptie 5 januari

Op 5 januari rond kwart voor twee schuifelden diverse
gasten de Sint Adalbertuskerk aan de Ringweg te
Spaarndam binnen. Een grote groep vrijwilligers was al
present. ‘'s Morgens werd de kerk versierd en klaar gemaakt
voor deze bijeenkomst.

Joke, onze voorzitter, opende de middag met een woordje
en gedicht. Met koffie/thee en heerlijke slagroomsoezen of
banketstukjes, begonnen wij aan een gezellige middag. Er
werd heel veel besproken. Gaandeweg kwamen de drankjes,
advocaatjes mét, wijntjes etc. voorzien van heerlijke snacks
en kaas, worst en zoutjes.

ledereen genoot van deze middag. Na het afsluitend
woordje van Nora en daarna van Joke, beéindigden wij
deze middag. Wij hebben de muziek niet gemist, maar de
muziekmiddag is al in de maak voor 1 maart a.s.



Rolstoelfietsen

De Zonnebloem is ook in het bezit van 2 elektrische
rolstoelfietsen. Met deze fietsen worden ritjes gemaakt met
de gasten in de omgeving. “In de omgeving” is misschien
niet het juiste woord want ze fietsen nog een heel stukje
weg, wat denkt u van de Zaanse Schans, toch niet naast de
deur.

De vier fietsvrijwilligers Joke, Marije, Kirsten en Wil hebben
in 2023 47 fietsuitjes gedaan en dit gebeurt natuurlijk met
mooi weer zodat er volop genoten kan worden.

Lunch Nova College Haarlem 16 januari

Dinsdag 16 januari, gordijnen open..... hellup ...."Sneeuw”
en glad op stoepen en straten. Dat is niet zo best, de
ouderen van de Zonnebloem hebben een uitnodiging

Lichtjesoptocht brengt schittering in Spaarndam en
Haarlemmerliede tijdens donkere dagen voor Kerst

In het pittoreske dorp Spaarndam, waar de gemeenschap
jaarlijks samenkomt voor diverse festiviteiten, is er één
evenement dat bijzondere schittering brengt in de donkere
dagen voor Kerst: de lichtjesoptocht. Een traditie die de lokale
bevolking verenigt en het dorp doet oplichten met zo'n 50
prachtig versierde tractoren, elk fonkelend van vreugde.

Het startschot voor de organisatie begint doorgaans na het
jaarlijkse dorpsfeest, wanneer de leden van de Trekkertour
WhatsApp-groep tot leven komen. Rond eind november
worden berichtjes uitgewisseld over wie wat organiseert en wie
beschikbaar is op de vastgestelde datum. Een berichtje gaat
rond in de groep, en de voorpret begint zodra het openbaar
wordt gezet op de Facebookpagina van MijnSpaarndam.
Online gesprekken floreren, mensen plannen alvast etentjes en
bijeenkomsten, en kijken uit naar de betoverende optocht.

Op de dag zelf verzamelen alle deelnemers zich op het terrein
van SV Spaarnwoude. Met ongeveer 40 tractoren vertrekt de
stoet door Spaarndam-West, met een extra kronkel over de Dr.
W. Nijestraat. De route voert langs de grote sluis en het oude
dorp, langs Hansje Brinker, richting Villa Westend voor het
keerpunt.

Een gebruikelijke route omvat een draai langs de Oude Kerk
en de Kerklaan, maar dit jaar bracht een onverwacht obstakel
een kleine wijziging. Een busje op de hoek verhinderde

een vreugdevolle doorgang aan die zijde van het dorp. De

voor een lunch in het Nova College in Haarlem, die wordt
verzorgd door leerlingen die daar een opleiding volgen,
om zich later te bekwamen op het gebied van Horeca.
Onze begeleiders lieten zich niet weerhouden door

de weersomstandigheden en ook de gasten niet, dus
werden we keurig op de afgesproken tijd opgehaald. Het
“NOVA" is een supergrote scholengemeenschap, met div.
afdelingen, zodat het nog een wandelingetje was naar het
restaurant. Bij binnenkomst werden we keurig ontvangen,
onze jas werd aangenomen, en werden we begeleid naar
een mooi gedekte tafel met blinkend glaswerk en glanzend
bestek. Gezellig, zo'n doordeweekse dag lunchen met
dorpsgenoten! Na een heerlijke kop koffie/thee werden
we verrast met een heerlijke kom erwtensoep, jawel met
roggebrood en spek, die smaakte voortreffelijk, vooral met
dit winterse weer!

Daarna een mooi opgemaakte houten plank met
sandwiches, licht en donker brood, rijk gevuld met zalm,

ei, tomaat, rucola, katenspek, dressing enz. Zag er zeer
professioneel uit! En of het smaakte? Fantastisch!!! Personeel
(leerlingen) waren erg attent en aardig, en liefdevol met hun
passie bezig.

Mocht u ooit gevraagd worden voor dit uitje, zou ik zeggen
DOEN!!

Met dank aan onze vrijwilligers, was dit weer een zeer
geslaagd uitje en kwamen we voldaan en veilig weer thuis !

Hartelijke groet, Ria

organisatoren hopen op een soepelere route volgend jaar.

Na het keerpunt bij Villa Westend keert de stoet terug over
Spaarndam-West, richting de nieuwste aanwinst van het dorp,
SpaarneBuiten. Hier wordt vreugde gebracht op de donkerste
dag van het jaar. De tocht gaat verder over de Lagedijk richting
Haarlemmerliede, waar de dorpsbewoners van het Dorpsplein
en langs de Liedeweg vol bewondering staan voor de prachtige
lichtjes.

Een volgend keerpunt volgt bij de Zoete Inval, waarna de
trekkers en praalwagens zich verzamelen bij de Liedehoeve.
Hier komt de gemeenschap samen voor een gezellig drankje,
vieren ze het succes van de rondrit en delen ze de vreugde die
ze hebben gebracht in deze donkere dagen.

De organisatoren kijken met voldoening terug op het
evenement en hopen dat de lichtjesoptocht een stralend
hoogtepunt blijft in de jaarlijkse tradities van Spaarndam. Het
is een schitterend bewijs van de kracht van verbondenheid en
hoop, zelfs op de donkerste dagen van het jaar.

Mark Hofmans
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Gezamenlijke bijdrage van de Historische Werkgroep Spaarndam en Dorpsvereniging Haarlemmerliede en

Spaarnwoude. Gebruik van een damsluis in vredestijd

Brug en damsluis (rechts) foto: Chris Buzink

Medio 1845 werd een kanaal gegraven vanaf het Spaarne
naar de Kleine Haarlemmersluis aan het IJ in Spaarndam. Dit
werd een nieuwe vaarweg in verband met de bouw van het
Boezemgemaal en de aanleg van het Boezemkanaal. Deze
nieuwe vaarweg werd later de fortgracht van Fort Bezuiden
Spaarndam en van de liniewal. Aan de Spaarnezijde van het
kanaal werd ca.1890 een damsluis aangelegd. Halverwege
de vaarweg werd een inlaatduiker met inlaatkom aangelegd.
Met voornoemde kunstwerken en het nabijgelegen
Boezemgemaal kon de Oude Spaarndammerpolder
onderwater gezet worden, als onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. In de Oud Spaarndammerpolder stonden in1912
nog geen bunkers.

Bij de aanleg van deze militaire sluizen was nadrukkelijk bij
het Rijk bedongen dat de sluizen alleen ingezet mochten
worden bij oorlogsdreiging en ten tijde van oorlog.

Langs het Spaarne liep een jaagpad met een houten brug
over het kanaal. In 1912 moest deze houten brug vervangen
worden. Daarvoor moesten twee dammen aangelegd worden
om daartussen een bouwput te realiseren. Het goedkoopste
was om aan één zijde gebruik te maken van de, naast de
brug, gebouwde militaire damsluis. Na overleg met de
autoriteiten werd dat toegestaan!

Nabij de brug stonden drie militaire grenspalen. Deze
mochten na nauwkeurig inmeten tijdelijk verwijderd worden.
Het zat de aannemer niet bepaald mee: in de nacht van
zondag 14 september 1912 op maandag de vijftiende,
zonken de werkbakken waarop de heistelling en heimachine
stonden. Dinsdagavond waren ze leeggepompt en
woensdagmorgen werd het heiwerk van damwandplanken in
het Spaarne, ten behoeve van de damafsluiting, hervat. Op
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de wal werden later, voor de fundaties van de landhoofden
van de nieuwe brug, 74 heipalen de grond ingeslagen en
volgden nog eens 140 damwandplanken.

Over de landhoofden van de damsluis werd een houten
noodbrug aangelegd, evenals een tijdelijke klinkerweg naar
de noodbrug. Twee sleuven van de damsluis werden voorzien
van schotbalken uit de schotbalkenloods. De tussenruimte
werd gevuld met klei.

De tussenruimte werd leeggepompt. Er bleek iets mis gegaan
te zijn, want de volgende dag stond er weer water in de
bouwput. De schotbalken lagen niet goed op de bodem van
de sluis en waren onderloops. Of de vloer niet vlak was of dat
de bodem niet goed schoongemaakt was, is onbekend.

Toen de lekkage opgelost was, kon verdergegaan worden
met de fundatiewerkzaamheden, het metselwerk, stellen van
natuursteen enzovoort.

Op 26 februari 1913 kon de nieuwe brug in gebruik

worden genomen, werd de noodbrug verwijderd, werden
de schotbalken weer in hun loods gelegd en konden de
grenspalen weer teruggeplaatst worden. Een realisatie met
dank aan het militair gezag, dat toestond om de damsluis in
vredestijd te mogen gebruiken.

De damsluis is er nog steeds, evenals de inundatiesluis. Ook
de Kleine Haarlemmersluis bestaat nog, maar er loopt geen
water meer doorheen. Van de grenspalen rest er nog één.
De brug is in 1986 opnieuw vervangen, de karakteristieke
leuningen uit 1912 zijn toen gekopieerd.

Auteur: Chris Buzink

Archiefonderzoek: Wim Koelman

Bronnen: NHA en het archief van het Hoogheemraadschap
van Rijnland Noord-Hollands



local shop

met terras

Je vindt ons naast
onh Spaarndam

Leuke
cadeautjes!

Ook voor uw cateringklus en Roelaanhanawagen-verhuur voor grotere feestjes.

www.bijdebuufspaarndam.nl




5 mei 2024

Opening van het seizoen

Traditioneel wordt het seizoen geopend met een
concert, dit jaar kunnen we luisteren naar het gemengd
koor Zuidwest Haarlem o.l.v. Angela Sneekes. Het koor
bestaat uit 38 leden.

5 mei t/m 26 mei 2024

Corine de Jong

Als natuurliefhebber schildert zij het liefst het Hollandse
landschap “en plair air” en soms maakt ze gebruik van
foto’s. Het schilderen is een manier van intens kijken

en een gebied op die manier leren kennen. In het bos
of in de polder of duinen struint zij rond op zoek naar
plekken die haar raken door een bepaalde lichtinval,
wolkenluchten of spiegelende waterpartijen. Bomen zijn
een vast element in haar werk.

26 mei 2024

Haarlems Clarinet Choir

Het koor bestaat 33 jaar. Bijna alle stemmen van de
klarinet zijn vertegenwoordigd in het koor vandaar de
Engelse naam Choir. Het klarinetten koor bestaat uit de
kleine es-klarinet, bes-klarinetten, alt-klarinetten, bas-
klarinetten en grote contrabas-klarinetten. De klarinetten
gaan regelmatig samenwerking aan met andere orkesten
en koren en spelen een breed repertoire van salsa tot
klassiek. Clarinet Choirs hebben een lange geschiedenis,
de eerste zijn ruim honderd jaar geleden in Amerika
geformeerd en van daaruit in 1970/80 overgewaaid

naar Europa. Er zijn naast veel arrangementen ook veel
originele werken gecomponeerd voor deze bezetting in
allerlei stijlen.

2 juni t/m 30 juni 2024

Pieternel van Kempen

De bronzen beelden van haar hebben allemaal te maken
met de verwondering over de schoonheid van mens en
dier. Veel van haar werk komt bovendien voort uit haar
bijzondere loopbaan als geneeskundig officier bij de
Koninklijke Luchtmacht. In die functie werd zij diverse
malen uitgezonden naar Afghanistan. Jordanié en
Oekraine.

30 juni 2024

Maghreb Jazz guitar

Jan Wouter Oostenrijk is een Nederlands gitarist. Hij
studeerde af als jazzgitarist en improviserend musicus
aan het Amsterdams Conservatorium waar hij les kreeg
van Wim Overgaauw. Hij richt zich sterk op het verbinden
van Arabische en Noord-Afrikaanse muziek met Westerse
muziek.

Sinds zijn tijd op het conservatorium is hij al bezig met
zijn eigen muzikale crossovers Maghreb Jazz. In 2017
lichtte hij Maghreb Jazz toe in het tv-programma Vrije
Geluiden. Ook werkte hij in 2001 mee aan het educatieve
tv-programma Het Klokhuis, waarin hij de combinatie
van jazz en Rai-muziek toelicht. Daarnaast is Jan Wouter
Oostenrijk oprichter van Gitaarschool Nederland en
docent aan Gitaarschool Amsterdam.
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7 juli t/m 28 juli 2024
Dieuweke Straatsma

14 juli 2024

Un apres-midi francais a Spaarnwoude | concert &
evenement

14 juliis in Frankrijk de nationale feestdag: Quatorze
Juillet. Een goede reden voor een extra feestelijke
zondagmiddag in en om het kerkje! Zangeres en
prijswinnares van de Prix Wallonie-Bruxelles van het
Concours de la Chanson Alliance Francaise 2022 José
van Waveren en pianist Sjoerd Brouwer brengen een
programma met de mooiste chansons van o.a. Brel,
Aznavour, Barbara, Piaf en Michel Fugain. Vous venez
aussi? Komt u ook?

e Save the date ® Réservez la date ® Noteer de datum!

28 juli 2024
Studenten van het Conservatorium

4 augustus t/m 25 augustus 2024

Adriaan Brand

Zijn fotowerken zijn bijna altijd bewerkingen.
Uitgangspunt: de schijnbaar objectieve werkelijkheid.
Objectief? Je ziet wat je ziet, maar wat je ziet is voor
iedereen anders. De waarheid van de een is in de ogen
van een ander de grootst mogelijke onzin. Daarom is
het zo belangrijk om vragen te blijven stellen en op zoek
te blijven, terwijl te weet dat dat je hooguit dichterbij
komt... Waarneming stopt waar het oordeel begint.
Techniek: Door het uitlichten van bepaalde elementen
en/of het samenvoegen van andere ontstaat een wereld
die herkenbaar oogt, maar bij nadere beschouwing
vragen oproept.

25 augustus 2024

Trio BarMaz|

In de nu eens vrolijke, dan weer weemoedige klanken
van de Jiddische volksmuziek die het trio Barmaz| (Jiddisj
voor Geluksvogel) ten gehore brengt weerklinken alle
windstreken. Tegelijk heeft Joodse muziek altijd iets
eigens, of het nu gaat om traditionele volksliedjes,
chassidische nigunim, instrumentale dansmuziek (klezmer)
of om onze eigen verklankingen van moderne Jiddische
poézie. Het is alsof ieder woord, elke klank een sprankje
vuur bevat dat levend gehouden wil worden.

Barmazl bestaat uit Lydia Blom (accordeon, zang), Anja
Timmermans (zang, gitaar, harp) & Jacob van der Wijk
(viool, zang).

1 september t/m 29 september 2024

Elisabeth van Welbergen

Als kind was zij altijd al creatief bezig met kleurpotloden,
verf en klei.

Zij heeft vele cursussen gevolgd, aquarel, acryl, gem.
technieken, etsen, beeldhouwen in steen en was,
waarna het in brons gegoten wordt. Maar toch blijft ze
autodidact omdat zij geen academische opleiding heeft
gevolgd. Na 25 jaar met schilderen in diverse technieken



te zijn bezig geweest is zij sinds 2003 verslingerd geraakt
aan beeldhouwen. Haar werk is veelal intuitief, abstract,
maar ook figuratief bij torso's, zowel in steen als in brons.
29 september 2024

Studenten van het Conservatorium

6 oktober t/m 27 oktober 2024
Schildersklas Marcella van Zanten

De cursisten krijgen van Marcella een bepaalde opdracht.

ledere cursist geeft hier zijn eigen vorm aan. In een
totaaloverzicht worden alle werkstukken tentoongesteld.

27 oktober 2024

MoreCityProject

In Den Haag begon het..... de bakermat van de
Nederpop. In het midden van de zestiger jaren van

de vorige eeuw, was Den Haag, met zijn meer dan

200 bandjes (!), toonaangevend in het Nederlandse
popgebeuren. Ook wel genoemd de “Nederbeat”.
Muziek overgewaaid uit Engeland en Amerika kreeg
hier zijn eigen sound en dynamiek door de jongens (en
meisjes!) van bands zoals The Motions, Golden Earring,
The Haigs, Sandy Coast, Shocking Blue en vele anderen.
Veelal begonnen deze bandjes op scholen waarna

de zalen en andere gelegenheden in Den Haag en
omgeving aan de beurt waren. Elke zaterdagavond kon
je in zaaltjes en zalen terecht om weer een nieuwe band
te ontdekken. Uiteraard volgde de rest van het land ook
en bracht mooie groepen zoals The Outsiders, Het, The
Rodys en anderen voort. MCP gaat het allemaal op een
rijtje zetten en u laten genieten van de grote hits, maar
ook de onbekende pareltjes! Veel (oude) beelden en
prachtige muziek herinneringen.

Het kerkje is op de genoemde data open vanaf 12.00
uur tot 16.30 uur.

De concerten beginnen om 14.00 uur.

Adres: Kerkweg 26, Spaarnwoude (postcode 2064 KS
Spaarndam)

Let op. Bovenstaand programma is onder voorbehoud
en kan in de loop van de tijd wellicht veranderen.

Ook dit document groeit in de tijd. Volg daarom de
Facebookpagina van Cultureel Centrum Stompe Toren
steeds voor actuele informatie en updates.

Stompe Toren huren? Dat kan.

De Stompe Toren in Spaarnwoude is ook te huur als
rustieke, stijlvolle locatie voor o.a. huwelijken, lezingen,
vergaderingen, cursussen, bezinningsbijeenkomsten en
seminars. Het voormalige kerkje, waarvan de vroegste
elementen uit halverwege de 13e eeuw dateren, beschikt
over 120 zitplaatsen (zaal en balkon), is verwarmd, heeft
een professionele geluidsinstallatie, vleugel, orgel,
preekstoel, sanitair en functionele keukenfaciliteiten.
Een buitengebied rondom het cultureel centrum is

in bescheiden mate en in goed overleg beschikbaar.
Parkeren gratis op de eigen parkeerplaats aan de
overkant van de Kerkweg. Uitstekend bereikbaar per
fiets. Wij komen graag met u in contact. Stuur een mail

met uw vraag en duidelijke contactgegevens, inclusief
telefoonnummer, aan het secretariaat: mhopmanw@
gmail.com. Wij nemen dan contact met u op.

Erfgoed journaal Haarlemmermeer

Cultureel Centrum Stompe Toren is sinds begin

2023 deelnemer in het project Erfgoed journaal
Haarlemmermeer. Erfgoed journaal Haarlemmermeer
zet vrijwilligers in het zonnetje en cultureel erfgoed

in Haarlemmermeer centraal. Overige deelnemers:
Haarlemmermeermuseum De Cruquius, Historisch
Museum, Luchtoorlog- en verzetsmuseum CRASH "40-
‘45, Fort van Hoofddorp, Nederlands Transport Museum
NTM en Museum Stoomgemaal Halfweg.
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Onze Oude Kerk in Spaandam: een monument in ons mooie
dorp. Zowel van binnen als van buiten is het prachtig om te
zien. Het idyllische kerkplein met daaraan het kerkje aan de
boezem is een historisch baken in het dorp.

Het wordt niet alleen gebruikt voor de zondagse kerkdienst,
maar regelmatig worden er concerten en andere leuke
evenementen georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld “De preek
van de leek” waarin gewone mensen de kansel bestijgen en
hun inspirerende verhalen vertellen.

Maar de gemeente van de Oude Kerk maakt zich ernstig
zorgen. Het gebouw vergt onderhoud en verwarming, beide
niet eenvoudig in zo'n oud monument. En de inkomsten
lopen al jaren terug. Als we niets doen is de bodem van de
geldpot in 2026 bereikt.

We schetsen u drie toekomstbeelden, in enkele gevallen wat
gedramatiseerd:

Scenario 1: Verval

In 2026 heeft de kerk en de stichting Vrienden van de Oude
Kerk het een beetje opgegeven. De kerkgangers wordt
gevraagd in de winter een dikke jas aan te doen, omdat

er geen geld meer is om de kerk warm te stoken voor een
dienst van een uurtje.

De kerk ziet er door gebrek aan onderhoud wat aftands uit.
Aan de buitenkant valt — van een afstandje — alleen de gaten
in het dak op. Maar vooral de binnenkant is arrenmoedig
geworden. Lekkages hebben hun sporen op de muren
achtergelaten en de historische banken zijn op verschillende
plekken met linten afgesloten in verband met houtrot.

De mooie ornamenten aan het plafond en de muren zijn
inmiddels verdwenen net als het orgel. Er moest nu eenmaal
geld komen voor wat onderhoud.

Er worden geen concerten en andere evenementen meer
gehouden. Door de vervallen staat van het interieur is er
geen belangstelling meer voor. Volgende week komt de
bouwinspectie langs. Er wordt gevreesd dat de kerk in
verband met instortingsgevaar permanent wordt gesloten...

Scenario 2: Luxe appartementen

In 2026 heeft een zeer trotse projectontwikkelaar drie luxe
appartementen in de Oude Kerk gerealiseerd. Helaas zijn
er aan de buitenzijde van de kerk grote ramen gemaakt
voor een mooi uitzicht over het water en het dorp. Hoe de
projectontwikkelaar dat bij dit monument voor elkaar heeft
gekregen weet niemand. Er doen wel verhalen de ronde.
De prijs van 1,1 miljoen euro per stuk was voor
Spaarndammers helaas een te groot obstakel. Er wonen nu
een aantal yuppen. Ze hebben niets met het dorp, maar
vinden het wel leuk om te pronken met hun mooie plekje in
een historische omgeving bij hun kennissen.

Vooral de projectontwikkelaar is blij geweest met het
project. Woordvoerder Hendrik van Duurenhuijzen: “Wonen
in een prachtig stukje historie, dicht bij Amsterdam en
Haarlem en toch kunnen feesten op het Bloemendaalse
strand, dat wil toch iedereen? Ik ben blij dat ik voor de
bewoners zo'n uniek woonproject heb kunnen realiseren.
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En het kerkje heb ik — gezien de vervallen staat — voor een
prikkie kunnen scoren. Dus onze opbrengst is geweldig
geweest.”

Scenario 3: Podium en evenementenlocatie voor culturele
activiteiten

Gelukkig is er nog een derde toekomstbeeld.

In 2026 staat de Oude Kerk in de wijde omtrek bekend,
naast de kerkelijke bestemming, als een cultureel podium
en een locatie waar kleinschalige evenementen worden
georganiseerd met een cultureel karakter. Er zijn concerten,
cabaret, locatietheater, maar ook lokale bijeenkomsten.

En natuurlijk is het een unieke locatie voor trouwerijen,
begrafenissen en rouwplechtigheden. Samen met de lokale
horeca en Boat Tours Spaarndam is er een goedlopend
arrangement voor bedrijfs- en familie-uitjes. Samen met het
Kunstcentrum De Kolk worden exposities gehouden, die
inmiddels landelijke bekendheid genieten.

Het is een kleinschalig, maar bruisend cultureel centrum dat
in de wijde omtrek bekend staat om de unieke locatie en de
inspirerende programmering.

Hoe dat zo gekomen is?

In 2023 is een aantal betrokken Spaarndammers en
kerkleden bij elkaar gekomen. Vanuit het project
Buurtbakens van de gemeente Haarlem was er subsidie
beschikbaar als er een goed plan geschreven werd en na
wat brainstormen is het plan en de subsidie er gekomen.

In 2024 is een kwartiermaker aangesteld om het gebouw —
naast de kerkelijke functie — te ontwikkelen tot een cultureel
podium voor kleinschalige concerten, cabaret en andere
events: bedrijfsuitjes met een cultureel karakter, maar ook
trouwerijen en uitvaarten. Er is een stichting opgericht

met enthousiaste vrijwilligers die de Oude Kerk in de

wijde omtrek op de kaart hebben gezet en alle activiteiten
ondersteunen en organiseren. Ook is het historische gebouw
met gelden uit de subsidie verduurzaamd, zodat onderhoud
en verwarming nu veel beter betaalbaar zijn. Inmiddels zijn
de inkomsten van deze activiteiten ruim voldoende om het
gebouw als een echt Buurtbaken in stand te houden.

Wat is er nodig?

Het laatste scenario vinden wij voor Spaarndam en haar
bewoners én voor de historische locatie de beste optie. De
subsidie is inmiddels toegezegd. We zijn druk op zoek naar
een kwartiermaker om plannen verder uit te werken en naar
energieke vrijwilligers die de Oude Kerk en de cultuur een
warm hart toedragen.

Wilt u de eerste twee toekomstbeelden ook voorkomen en
kunt u meewerken aan het plan? Of kent u iemand die dit
leuk zou vinden? Neem dan contact op met Peter Duval
Slothouwer (peterduval@hotmail.com of 06-14838216).

We zullen u met open armen ontvangen.

Werkgroep Oude Kerk



Er zijn nog weinig nieuwe feiten te melden (rond de uiterste
kopij-inleverdatum van dit Dorpsorgaan).

Parkeerplaats Kerklaan: geen nieuwe feiten, ondanks
aandringen van de Dorpsraad om nu eindelijk eens een
realistische planning te laten zien. Erg jammer dat dit ook veel
andere (parkeer)plannen in Spaarndam-West vertraagt.

Slaperdijkweg: na de noodzakelijke noodreparatie aan het
wegdek bleek het hoogteverschil tussen asfaltrand en de berm
aan de zuidzijde van de dijk niet geheel zonder risico, vooral in
het donker. Je zal maar net met je rechter wiel(en) in de berm
geraken en de macht over je stuur verliezen.

Aanbrengen van een witte rand voor beter zicht op de
asfaltrand, zou geen stand houden door de lage temperatuur,
dus werd de berm opgehoogd en aangestampt. Prima en snelle
reactie van de gemeente Haarlem na een eerste melding op het
genoemde risico.

In Spaarndam-Oost is het wandel-/fietspad tussen de Ringweg
en de Spaarndammerdijk verbreed en voorzien van nieuwe

Het streven van de gemeente Haarlemmermeer is dit project in
2024 te realiseren.

Het betreft primair het vervangen van de verharding vanaf de
Spaarndammerdijk tot iets ten zuiden van de wegversmalling in
de Lageweg, waar de weg over gaat naar de Lagedijk.

Hiertoe heeft de gemeente een eerste basisschets gemaakt
waarna deze schets met leden van de verkeerscommissie van
de Dorpsraad Spaarndam, een aantal direct omwonenden,
gemeentevertegenwoordigers en deskundigen op 7 februari
zijn, besproken.

Tijdens deze bespreking zijn de volgende wijzigingen/

aanvullingen besproken:

1. Bij de "eerste ingang” van SpaarneBuiten (de Lagedijk)
het trottoir rechtdoor trekken naar het oosten, waardoor
een veilig voetpad gecreéerd wordt met aansluiting op het
Kerkpad naar de Stompe Toren.

2. Vanaf het punt een trottoir maken aan de oostzijde van de
Lageweg tot de inrit van de Supermarkt AH.

3. De bebouwde kom van de Lageweg verplaatsen tot de
overgang naar de Lagedijk, bij de molen “Slokop”. Vanaf
dat punt de gehele Lageweg als 30 km/h zone inrichten.
Dit is een volgende stap om het gehele dorp naar een 30
km/h zone te brengen (resteert nog het stukje Zijkanaal-C
weg, vanaf de Spaarndammerdijk tot de ingang naar de
Hockeyvereniging, dat momenteel bestudeerd wordt).

klinkers. Dat geldt ook voor de verbindingsweg tussen dit
wandel-/fietspad en de Ringweg. Een verbindingsweg die
overigens ook Ringweg heet.

Aan de westzijde van de Kuijperstraat is een stukje verwilderd
groen en een trottoir dat ongebruikt is gebleven, vervangen
door 3 nieuwe bomen en er zal nog gras ingezaaid worden.
Daarnaast is de parkeercapaciteit uitgebreid met 3 plaatsen.
Hopelijk wordt dit later nog uitgebreid met 2 extra
parkeervakken, waardoor een aantal inwoners van de
Kleinestraat en de Schmidtstraat hun auto’s niet meer half op
het trottoir hoeven te parkeren.

Informatie over het renoveren van de Lageweg treft u aan in
een apart stukje tekst.

Hopelijk kunnen we in het volgende Dorpsorgaan wat meer
informatie geven over het geplande parkeerterrein aan de
Kerklaan. We geven het niet op!

Theo van Heese

4. De wegversmalling blijft bestaan, met bypass-mogelijkheid
voor hulpdiensten.

5. Bij beide kruisingen van de Lageweg met de ingangen van
SpaarneBuiten (Lagedijk en Watergang) gekleurde plateau’s
aanbrengen. Kruispunten worden gelijkwaardig, dus geen
voorrangsborden.

6. Het wandel-/fietspad aan de zuidzijde van SpaarneBuiten
(bij de molen) in een natuurlijke vloeiende overgang
verlengen met een veilige “natuurlijke” oversteekplaats
en via een andere brug naar het wandel-/fietspad
aansluiten op het bestaande wandel-/fietspad in de polder
(Recreatieschap Spaarnwoude).

7. Verlichting van de gehele Lageweg verbeteren waar
mogelijk/noodzakelijk.

Na afloop van deze bespreking hebben de deelnemers de
genoemde locaties bezocht, om ook fysiek een beeld te krijgen
hoe deze aanvullingen te realiseren zijn.

Hoe verder?

Er wordt nu een VO (Voorlopig Ontwerp) gemaakt en
uitgewerkt, waarna een volgend overleg zal plaatsvinden om de
laatste puntjes op de “i” te zetten, waarna de voorbereiding op
de uiteindelijke uitvoering kan starten.

Bijgaand nog wat foto's van locaties die genoemd zijn.

Theo van Heese
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De familie Van der Lugt is zeer tevreden over het Dorpsorgaan.
Voor “import” Spaarndammers, zoals zij zichzelf noemen, geeft
de lokale “"Glossy” altijd een mooie inkijk in hun fijne, en voor
hen nog steeds een klein beetje nieuwe, leefomgeving. Daarom
ook dit mooie verhaal.

Deze nieuwe Spaarndammers (familie v/d Lugt) wonen met veel
plezier aan de Lagedijk in Spaarnebuiten. Nu alweer precies 3
jaar, sinds 1 januari 2021.

Door Corona is het “inburgeren” niet altijd makkelijk gegaan
maar inmiddels hebben we door de basisschool (Sint
Adalbertus) en de hockeyclub (HC Spaarndam) van onze
kinderen aardig wat dorpsgenoten ontmoet. Na het klussen in
2021 en het settelen in 2022, zou 2023 een jaar worden van
genieten en relaxen in onze nieuwe omgeving... dachten we...

Helaas is onze jongste telg, Sepp van inmiddels 8 jaar “oud”,
in januari 2023 gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. We
zullen u de details besparen maar het is een rotjaar geweest;
“liters” verschillende soorten chemo, full body bestralingen
en uiteindelijk op 12 september jl. een stamceltransplantatie.
Gelukkig zijn we sinds begin november weer thuis en zijn we
trots, blij en dankbaar dat het medische deel, het bestrijden, nu
is overgegaan naar herstellen. Voor met name Sepp uiteraard,
maar voor de rest van het gezin eerlijk gezegd ook wel een
beetje.

Niemand weet wat de toekomst brengt en ons vertrouwen
moet echt nog wel terugkomen maar voor nu gaat het super
met Sepp.

Daar zijn we iedereen in het Prinses Maxima Centrum enorm
dankbaar voor, maar die dankbaarheid voelen we ook richting
alle mensen die ons gesteund hebben het afgelopen jaar.
Waaronder veel van onze nieuwe dorpsgenoten uit Spaarndam,
de klasgenoten van Sepp, zijn hockeyteam en ga zo maar

door. Helaas is het niet te doen om iedereen die een kaartje,
cadeautje, schouder, tissue zelfs kookkunsten onze kant hebben
doen komen, persoonlijk te bedanken.

Via deze weg willen we toch laten weten dat we dat enorm
gewaardeerd hebben en er soms zelfs ook een beetje stil van
werden, maar we voel(d)en ons toch vooral heel erg gesteund
en dankbaar.

Eén “dingetje” willen we toch even speciaal benoemen en dat
is de welkom thuis-borrel die ons lieve buren van de Lagedijk
hadden georganiseerd op 11 november. Doordat Sepp vanuit
de stamceltransplantatie verzwakt en zonder weerstand thuis

is gekomen kon dat helaas niet binnen en moest het bekende

Beste dorpsgenoten,

Mijn naam is Jerien Wessels en ik ben verheugd om mijzelf aan
jullie voor te stellen via ons Dorpsorgaan. lk ben, samen met
mijn gezin, 6 jaar geleden in Spaarndam komen wonen. lk ben
gepassioneerd over het bevorderen van welzijn en gezondheid
in onze gemeenschap en wil graag mijn bijdrage leveren met
mijn bedrijf YogalifeByJerien. Ik werk nauw samen met Nanda
van FysiotherapieNL en Beat the Box, en samen hopen we
natuurlijk Spaarndam het gezondste dorp van Nederland te
maken.
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coronaregime weer voor ons gaan gelden. Dus geen bezoek,
mondmaskers en strenge handen-hygiéne. Voor onze buurtjes
betekende dat niet dat er niet even geproost kon worden op
een behouden thuiskomst vanuit de 2 maanden in het PMC.
Kampvuurtje, warme chocomel, hapje, borreltje en lieve buren
die mooie Sepp-vlaggen hadden opgehangen. Het was fijn
“landen”.

Op dat soort momenten wonen we letterlijk, maar vooral
figuurlijk, best dicht bij het water...

De allerbeste wensen en een super gezond 20241
Sepp, Mare, Kim en Ralph van der Lugt
ralphenkim@gmail.com

PS.

Zonder het Prinses Maxima Centrum met al haar onderzoek,

bij gezeten als gezin. Het PMC is een super speciale plek en zal
voor ons altijd een speciale plek in ons hart hebben. De missie
van het PMC: “leder kind met kanker genezen, met optimale
kwaliteit van leven.” Daar helpen wij uiteraard graag aan mee!
(zie graag de link en QR codel)

https://www.maximaalinactie.nl/fundraisers/supersepp

Mijn interessegebieden omvatten yoga, wandelen, coaching
en reiki. Als beoefenaar van natuurgeneeskunde en holistische
benaderingen geloof ik sterk in het verbinden van lichaam

en geest voor een evenwichtige levensstijl. Mijn doel is om
anderen te inspireren tot zelfontdekking en het bereiken van
innerlijke rust. In mijn begeleiding streef ik ernaar om samen
met jou een pad te bewandelen richting meer rust in hoofd en
lijf, waar balans en welzijn hand in hand gaan.



Ik bied diverse programma'’s aan die gericht zijn op het
bevorderen van innerlijke rust en bewustzijn. Daarnaast verzorg
ik yogalessen bij Beat the Box, waarbij ik de kracht van fysieke
activiteit combineer met mentale ontspanning, en geef ik
reikibehandelingen en ontspannende massages om ook de
energetische aspecten van welzijn aan te pakken.

Als stress- en burn-out coach sta ik klaar om ondersteuning

te bieden aan werkende moeders die worstelen met de
uitdagingen van het moderne leven en alle ballen hoog
proberen te houden. Samen kunnen we werken aan het
herstellen van balans en het vinden van veerkracht. lk deel
adviezen op het gebied van stressmanagement, inzichten over
gezonde voeding en het belang van voedingsgewoonten, en ik
deel mijn kennis over slaaphygiéne omdat een goede nachtrust
essentieel is voor een gebalanceerd en energiek leven.

De meeste coaching sessies vinden buiten plaats in de natuur.
Voor degenen die zoeken naar rust en meer de verbinding met
de natuur, maar geen coaching willen, bied ik wandeltrainingen
aan. Deze trainingen combineren de voordelen van
lichaamsbeweging met de rustgevende kracht van de natuur,
waardoor deelnemers niet alleen lichamelijk actief zijn, maar
ook het hoofd tot rust kunnen brengen.

Ik nodig je van harte uit om contact met me op te nemen en
samen op ontdekkingsreis te gaan naar een gebalanceerd en
gezond leven. Je kan mailen naar info@yogalifebyjerien.nl of
appen naar 06-28414640. Ik neem dan zo spoedig mogelijk

contact met je op en samen kijken we welk pad het beste bij
jou past.

Ook dit jaar werden senioren van Spaarndam en
Haarlemmerliede uitgenodigd voor een gezamenlijk diner in
Restaurant “De Toerist”, georganiseerd door Mevr. Gré Spigt.
De animo is altijd groot voor dit evenement, zodat je snel met
je reservering moet zijn.

Nadat iedereen zijn attributen een plekje had gegeven,
regenjas, zuidwester, paraplu - het weer kon niet slechter,
storm en regen - werd er plaats genomen. Wat zag het er weer
schitterend uit, zooo mooi versierd en gezellig gedekte tafels.
Nadat iedereen was voorzien van een drankje, nam Gré het
woord en heette ons allen van harte welkom en wenste ons een
gezellig samenzijn.

Ondertussen stonden de dames van de bediening paraat

om het voorgerecht te serveren, een heerlijk pasteitje in een
knapperig bakje, wat overheerlijk smaakte. Aan alle tafels werd
druk gebabbeld en de nodige nieuwtjes uitgewisseld, dat is
altijd zo leuk om te zien, teken dat men het naar de zin heeft!

Het hoofdgerecht bestond uit een supermalse Tournedos, met
sausje, aardappelgratin en groente, op een mooi opgemaakt
en verwarmd bord. Het smaakte allemaal voortreffelijk! Fijn

dat er tussen de gerechten enige tijd was, zodat we rustig van
alles konden genieten. Natuurlijk hadden we een afsluiting met
een toetje, dat zag er heel chique uit en smaakte verrukkelijk!
Versierd met chocolade Kerst en vlindertje, afgetopt met
slagroom, ... die echte!

Ik kijk ernaar uit om velen van jullie te ontmoeten, te “ont-
moeten” en samen te werken aan een gezondere, gelukkigere
gemeenschap.

Met warme groet,
Jerien Wessels

Jaarplanning Beat the Box en YogalifeByJerien (wijzigingen
onder voorbehoud):

1 maart t/m 29 maart: Leren Mediteren, 5 lessen op
vrijdagavond

24 maart: Lente-Walk, 3 uur wandelen met verschillende
wandelmeditaties, inzichtvragen, visualisaties en andere
inspirerende opdrachten die hoofd en lijf tot rust brengen

5 april: Cacaoceremonie met Yoga Nidra

6 april t/m 21 april: Cursus Mind-Walk, meditatief wandelen.
(5% 90 min wandelen)

17 mei t/m 14 juni: Just Breath, leer hoe jouw ademhaling
jouw leven kan verrijken

1 juni: Start nieuwe Mind-Walk Cursus, meditatief wandelen (5x
90 minuten)

21 juni: Mi(n)d-Zomer avondwandeling, 2 uur wandelen met
verschillende wandelmeditaties, inzichtvragen, visualisaties
en andere inspirerende opdrachten die hoofd en lijf tot rust
brengen

7 juli: Cacaoceremonie Nieuwe maan en Yoga Nidra

22 september: Herfst-Walk, 3 uur wandelen met verschillende
wandelmeditaties, inzichtvragen, visualisaties en andere
inspirerende opdrachten die hoofd en lijf tot rust brengen

21 december: Mi(n)d-Winter wandeling, 3 uur wandelen met
verschillende wandelmeditaties, inzichtvragen, visualisaties
en andere inspirerende opdrachten die hoofd en lijf tot rust
brengen

Onder het genot van een kopje koffie of thee, werd deze
gezellige middag door Gré afgesloten met een dankwoord.

ledereen die heeft bijgedragen aan deze viering, ontzettend
bedankt namens alle gasten:

Activiteitencommissie Spaarndam
Restaurant De Toerist
Meerwaarde Welzijn

In het bijzonder:
Richard en Cindy met personeel De Toerist (en Frans)
Vrijwilligers die voor vervoer zorgden

“Onze Gré"” met haar altijd bereidwillige vrijwilligsters

Als u dit leest zijn de feestdagen voorbij, toch wensen wij u
alsnog een gezellig maar vooral gezond 2024 toe.

Hartelijke groet, Ria
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DORPSRAAD SPAARNDAM

GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING

Wanneer:
dinsdag 4 juni 2024

Waar:

Dorpscentrum Spaarndam, ringweg 36

Tijd:
van 20:00 uur tot 22:00 uur
(inloop v.a. 19:30 uur)

Kom allen!



De Ondernemersvereniging Spaarndam
e.o. is een vereniging van ondernemers.
Bent u een ondernemer in Spaarndam
en omgeving? Meld u aan, samen

staan we immers sterk! Kijkt u op
www.ondernemersspaarndam.nl voor
informatie of mail voor meer informatie
naar info@ondernemersspaarndam.nl.
Onze vereniging heeft meer dan 100
leden waarvoor de vereniging zich inzet,

Diga lJs & Koffie is sinds 2016 te vinden op
Spaarndammerdijk 99 in Spaarndam. Op deze plek

in Spaarndam zijn al vanaf eind 1800 diverse cafés
gevestigd geweest. Het laatste café was de Bamboebar,
deze bar werd in de jaren tachtig gesloten.

Er wordt regelmatig gevraagd wat de naam Diga
betekent. Diga is het Italiaanse woord voor dijk of dam.
Wij vonden dit heel mooi passen bij deze plek. Diga

IJs & Koffie is geopend vanaf eind maart/begin april
tot september. Bij ijs denk je aan mooi weer, buiten zijn
en een zonnetje, vandaar deze keuze. In het voorjaar
hebben mensen zin in een lekker ijsje en om buiten te
genieten op de dijk met zicht op alles wat voorbijkomt.
Als in de herfst het koudere weer nadert is het weer tijd
voor ander lekkers.

Diga IJs & Koffie verkoopt twintig wisselende smaken
room- en sorbetijs. Er zijn een aantal vaste smaken in de

contacten onderhoudt en evenementen organiseert.

Zo bieden wij per kwartaal onze leden aan om een stukje
in het Dorpsorgaan te schrijven. Zo kunt u uw kwaliteiten
als ondernemer in ons mooie dorp onder de aandacht
brengen!

Dit keer is het de beurt aan Diga IJs & Koffie, Monique
Blom aan het woord:

vitrine, zoals vanille, chocolade, pistache en hazelnoot.
Ook hebben we wisselende smaken, zoals kersen,
tiramisu of cookie dough. Heerlijk met slagroom, in of
op een hoorntje of in een bakje, of met verschillende
soorten toppings. Naast ijs is er ook heerlijke (ijs)koffie
verkrijgbaar.

Ook hebben wij een hele leuke ijsbakfiets voor een
lekkere traktatie op school, op je werk of op een

feestje thuis of op locatie. Deze fiets komt gevuld met
vier verschillende smaken bij je langs, inclusief een
medewerker die de ijsjes schept. Kom langs in de winkel
en vraag vooral naar de mogelijkheden.

Tot in het voorjaar!
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HICAWS

In de decembermaand hebben we hoog
bezoek gehad van Sinterklaas en wel vier
Pieten. Ze kwamen met de boot! De kinderen
hebben een heerlijke dag gehad.

Twee weken later was het alweer Kerstmis.
Na een bezoek aan de Sint Adalbertuskerk,
waar een kerstverhaal werd voorgelezen,
was het in de avond tijd voor het Kerstdiner.
Het is altijd speciaal om’s avonds —in het
donker — op school te zijn en gezellig samen
te eten.

Binnenkort is het de bedoeling dat ons
gebouw er twee lokalen bij krijgt. In
januari is er een informatiebijeenkomst
geweest voor de direct omwonenden en
op dit moment wordt de bouwvergun-
ning aangevraagd. We hopen te kunnen
starten in de zomervakantie, zodat de
lokalen na de kerstvakantie in gebruik
genomen kunnen worden.

De afgelopen periode hadden de kleuters een consultatiebureau in
de klas. Gedurende de dag werden baby’s gewogen, kregen ze eten
en moesten ze natuurlijk ook gewogen worden! De zwangere
vrouwen (en vaders) gingen bij de dokter langs voor controle. Hartje
luisteren, bloeddruk opmeten, spuitje, voelen hoe de baby ligt.

We verwonderden ons dat het niet meevalt om dingen op te rapen

met een baby in de buik@

Daarnaast deden de kinderen ervaring op met wegen en meten in het

consultatiebureau.



Ook werden er wiegjes, ledikantjes en een kinderstoel gebouwd met
verschillende materialen. Natuurlijk moesten de baby’s ook eten en
werden er baby hapjes gemaakt.

Ook is er een moeder op bezoek geweest, die verloskundige is en die
van alles aan de kleuters heeft verteld over haar werk. En als kers op
de taart kwam er ook nog een echte baby op bezoek!

Doorstroomtoets

De leerlingen van groep 8 hebben in februari de zogenoemde doorstroomtoets gemaakt.
Deze doorstroomtoets is in de plaats gekomen van de eindtoets.

In januari hebben de leerlingen al hun voorlopig advies ontvangen, maar mochten ze deze
toets heel goed hebben gemaakt, dan kan het advies nog verhoogd worden.

In maart starten we met onze
projectweken. Dit jaar gaat het over “De
tijd van toen”. De leerlingen gaan terug
in de tijd en ontdekken hoe dingen
vroeger waren. Ook gaan alle groepen
naar een museum. Groep 1 t/m 6 gaat
naar het Historisch museum in de
Haarlemmermeer en Groep 7 en 8 gaan
naar Haarlemmermeermuseum De
Cruquius. Ook gaan de leerlingen de
geschiedenis van Spaarndam
ontdekken. Hoe zag Spaarndam er
vroeger uit? Wat voor winkels waren er
en waar? Wie is Hansje Brinker?
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Namens alle medewerkers en het bestuur willen wij iedereen
een heel mooi, gezond en liefdevol 2024 wensen. Wij hopen
dat u ook in dit jaar Het Hart veelvuldig zult aandoen.

Nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 13 januari heeft de jaarlijkse nieuwjaarsborrel
weer plaatsgevonden in ons mooie dorpscentrum.

In samenwerking met de Dorpsraad Spaarndam,
Ondernemersvereniging Spaarndam en Dorpsraad
Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben we een zeer
geslaagde middag en toost op het nieuwe jaar gevierd.

Activiteiten vakantie

Tijdens de Kerstvakantie was er weer een film- en
pannenkoekenmiddag. Deze middag was weer druk
bezocht. Ook heeft de afdeling voetbal met de jeugd het
jaarlijkse Oliebollentoernooi georganiseerd. Wij zijn blij om
op deze manier betrokken te zijn bij de sportverenigingen
van Spaarndam.

Ook in de komende vakanties zullen er activiteiten worden
georganiseerd. Houd hiervoor de website in de gaten of
wordt vrienden van “Het Hart".

Dees van Durmenhal

Sinds het nieuwe jaar heeft de Dees Verdurmenhal zijn
naam weer terug. Na het onderhoud van de zomer waren
de letters even weg. Vanaf nu hangt er een mooi bord met
daarop weer duidelijk de naam van onze sporthal.

Heerlijke vrijdagschotel
De dagschotel op de vrijdag is een groot succes aan het
worden.

Lekker aanschuiven en mee-eten op de vrijdag. De
dagschotel kost a €9,95 op de vrijdag. Naast het
aangeboden menu wordt er ook aan de kinderen gedacht.
Graag zien we u op vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur
binnenkomen.

Reserveren is niet nodig maar als u weet dat u komt, is het
fijn dit te weten.

30

Feestjes en partijen

De afgelopen periode hebben wij weer verschillende
feestjes mogen hebben in Het Hart. De Gymzaal is een
mooie plek waar de kinderen lekker hun energie kwijt
kunnen en de ouders kunnen in de ontvangstruimte heerlijk
genieten van een hapje en een drankje.

Samen Kerst vieren! Kerstdiner van het dorp, voor het
dorp!

Op 23 december 2023 hebben wij met vrijwilligers en met
hulp van sponsoren en donateurs een fantastisch kerstdiner
neer kunnen zetten in het dorpscentrum.

ledereen was hier welkom om samen kerst te vieren. Er
werden liedjes gezongen en er werd een kerstverhaal
verteld. 60 mensen hebben genoten van een 6-gangen
menu. Dit was een hele mooie afsluiting van een geweldig
jaar.

Wij willen onze sponsoren en vrijwilligers voor dit diner
onwijs bedanken!!!

Sponsoren: AH Bouwens, Café De Toerist, Restaurant

De Kolk, Interfish [Jmuiden, Dorpsraad Spaarndam,
Ondernemersvereniging Spaarndam, Gemeente Haarlem,
Gemeente Haarlemmermeer en Dijk van een dorp.



Lezingen

Elke derde dinsdag van de maand is er een lezing in

“Het Hart”. Het onderwerp is elke keer anders. In januari
was er een lezing over voeding en diéten door Simone
Temming van “Dieet beter”. In februari een lezing van de
KNGF-geleidehonden. Voor de lezing van maart zijn wij in
gesprek, we hopen dat deze lezing plaats zal vinden. Bent
u of kent u iemand die graag een lezing over een bepaald
item wilt geven, neem contact op met het beheer van het
dorpscentrum. In april geeft Henk Koelman een lezing over
de kerken in Spaarndam en Spaarnwoude. De lezingen
starten om 20:00 uur en zijn in de Spiegelzaal.

Word vriend van “Het Hart”

Door vriend te worden van "Het Hart”,
ons dorpscentrum steun je ons.

Voor 10 euro per jaar ben je al

vriend. Je krijgt dan de nieuwsbrief

en uitnodigingen voor evenementen
gemaild. Tevens word je ook
uitgenodigd voor speciale “vrienden
van “Het Hart" activiteiten”.

Scan de QR-code en word nu lid.

Agenda
Aankomende activiteiten in “Het Hart”

19 maart: Lezing van de politie Haarlemmermeer over
cybercrime van 20.00 tot 22.00 uur

Bridge, dat is toch alleen maar iets voor ouderen?
Nou..., nee hoor!

Ook jongeren kunnen met dit (kaart)denkspel hun
bovenkamer in beweging houden en ontwikkelen.

Het is fitness voor jouw hersenen, ongeacht leeftijd.
Daarnaast is het binnen onze vereniging ook nog eens een
gezellig samenzijn.

Kun je (nog) niet bridgen? Dan kun je ook bij ons terecht. Bij
voldoende belangstelling, vanaf 4 personen, organiseren wij
lessen waarin je de basisregels leert. Bevalt het je? Dan kun
je na een tiental lessen al instromen in de B-lijn om je kennis
en kunde verder te ontwikkelen. Gevorderden kunnen
doorstromen tot in de A-lijn.

Speel(de) je thuis al bridge, dan kun je ook een keer
proefspelen om de sfeer te proeven.

Wij spelen op woensdagavond in het Dorpscentrum
Spaarndam, van september t/m april, van 19:30 tot ca 22:30
uur.

Aanmelden of proefspelen?
Stuur een mail naar e.van.schie@telfortglasvezel.nl

1 april: Paasontbijt 08.00 tot 10.00 uur

6 april: Open dag van de Brandweer, “Het Hart” gehele dag
geopend voor hapjes en drankjes

16 april: Lezing door Henk Koelman over de kerken in
Spaarndam en Spaarnwoude start lezing 20.00 uur

20 april: Opening van de pluktuin

27 april: Rommelmarkt van 08.00 tot 11.00 uur. Gratis zitplek
en gratis toegang. (Aanmelden via activiteidcs@gmail.com).

Alle activiteiten worden geplaatst op de website (www.
dcspaarndam.nl), op facebook (@DorpscentrumSpaarndam)
en op Insta (@hartvanspaarndam). Like ons op Facebook en
deel zoveel mogelijk onze berichten voor een groter bereik.
Kijk op www.dcspaarndam.nl voor de complete agenda en
informatie.
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Wist je dat.....

wij in november heerlijke
wijnen hebben geproefd?

de kerstviering in De Toerist weer
prima verzorgd was?

Raymond Mens ons op de hoogte
bracht van de aanstaande verkiezingen
in Amerika?

.....Wij elke 2& dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur bij elkaar
komen in het Dorpscentrum?

..... wij het leuk vinden
als je een keertje komt?

WWW.Vrouwenvannu.nl/spaarndam vvn.voorzspaarndam@gmail.com

Monique Blom 06-14982781



In april willen wij i.s.m. met Stichting Bijenvrienden
(www.bijenvrienden.nl)

wat organiseren naar aanleiding van Nationale zaaidag.
Het gaat slecht met de (wilde) bijen en andere bestuivers
en wij gaan ze onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’
ondersteunen!

In april krijgen scholen in Spaarndam zakjes bloemzaad,
waarmee de kinderen een mooi stukje grond in hun tuin
voor de (wilde) bijen kunnen inzaaien. Het biologische
bloemzaad is natuurlijk ook geschikt voor de grond rondom
een boom, ook wel een boomspiegel genaamd. Zaai ook
mee, want zaaien doet zoemen!

Verder willen we een mooi stukje grond op een van
onze dijken samen met jullie inzaaien met ditzelfde
soort bloemzaad. Hierover moet nog met de gemeente
gesproken worden om een geschikte plek te vinden.

Spaarndam - 25 en 26 mei de culturele "hoofdstad’
Kennemerland

De schone kunsten en Spaarndam verhouden zich altijd al
prima met elkaar; het dorp inspireert, activeert en is ook

een geweldig decor waarbinnen optredens en exposities
extra tot hun recht komen. Een werkgroep is dan ook met
veel enthousiasme bezig om nu al weer voor de achtste keer
van KIS, kunst in Spaarndam, eind mei er een groot feest
van te maken. Vrijwel alle locaties die zich voorgaande jaren
leenden voor expositieruimtes, zijn ook nu weer beschikbaar.

Op een onnadrukkelijke manier heeft het dorp altijd een
lijntje naar de ‘schone kunsten’. Er wonen en werken een
aantal mensen die artistiek behoorlijk aan de weg timmeren.
Ze musiceren, exposeren of doen optredens overal in

het land en zelfs daarbuiten. Tijdens het KIS- evenement
komt het naar buiten, al dat talent. Dit jaar doen naast de
bekende locaties - het gemaal, het Rijnlandshuis en Fort-
Zuid - ook een aantal woningen dienst als galerie. Deze
bevinden zich vooral op de Kolk en directe omgeving,
maar ook in Spaarnebuiten. De Oude Kerk en de Kolk zijn
deze dagen het episch centrum van de muziek en andere
podiumkunsten; op beide dagen zullen daar van 12 tot 17
uur muzikale activiteiten plaatsvinden. Bij het Rijlandshuis
komt u muzikaal ook aan uw trekken, zowel zaterdag

als zondag treden daar bands op. Nieuw en bijzonder

dit jaar zijn de voorstellingen, sketches, of toneelstukjes

die zaterdag vanaf 14.00 uur bij Fort-Zuid zullen worden
opgevoerd.

Weer een topic dit jaar is de fotografietentoonstelling in
het Dorpshuis. Het dorp kent een aantal goede fotografen,
die gedurende het jaar regelmatig exposities hebben in het
kunstcentrum. Een gezamenlijke expositie ligt dus voor de
hand, en het Dorpshuis is daarvoor de geéigende plek.
Voor de Spaarndamse kinderen organiseert KIS allerlei
workshops, te denken valt aan dans, toneel, schilderen,
zodat de ouders gedurende die periode ongestoord van de
exposities kunnen genieten.

Het huidige idee hiervoor is om hier de 3 vissen (zoals in
de Spaarndamse vlag) uit te steken uit het gras en deze te
vullen met bloemzaad. Het zou mooi zijn als dit een van de
toegangswegen van ons prachtige dorp kan zijn. Hierover
wordt later meer bekend gemaakt op Facebook en de
website van de Dorpsraad.

Joost van der Kraats,
namens Dorpsraad Spaarndam

Bijzonder dit jaar is onze jongste exposante Elinde. Het werk
van dit 11-jarige meisje is te zien in een van de huizen op de
Oostkolk.

De Pop-up-expo is op beide dagen geopend van 11 tot
17.00 uur. Zaterdag 25 mei opent burgemeester Wienen om
12.00 uur officieel ons KIS evenement.

De locaties waar een en ander gaat plaatsvinden zijn deze
dagen herkenbaar aan de banier met het KIS-logo. Deze
ruimtes bevinden zich veelal in de driehoek gevormd door:
Dorpshuis, Rijnlandshuis, Oude Kerk en Fort-Zuid. Een week
voorafgaand aan het evenement krijgt u een flyer in de bus
waarop alle informatie duidelijk aangegeven staat. Op de
dag zelf zijn deze flyers ook beschikbaar. Zie ook de website
www.kunstinspaarndam.nl

De werkgroep (Marjolijn de Vries, Enny Majoor, Peter Duval
Slothouwer, Rachel Baird, Walter Blazer, Veronica de Voogt,
Mieke koers, Bob Groos en Jan Zwetsloot) hoopt dat u weer
uitkijkt naar KIS en een weekend lang gaat genieten van
origineel Spaarndamse Kunst (met een hoofdletter dus).
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Op zaterdag 27 januari werd met een Benefietdiner het
startsignaal gegeven voor de crowdfundingscampagne ‘Nieuw
Leven voor speeltuin Nieuw Leven’. Tijdens een fantastische
en smaakvolle avond werd er ruim € 4.000,- opgehaald voor
het ontwikkelen van een natuurlijk speellandschap in Speeltuin
Nieuw Leven.

Benefietdiner

Bij aankomst in de speeltuin werden de gasten van het
Benefietdiner verwelkomd door drie jonge heren die de

fiets valetparking verzorgden. Eenmaal binnen in de sfeervol
aangeklede dinerruimte konden de gasten de avond beginnen
met een glaasje bubbels uit de bubbelbar verzorgd door Café
Spaarndam. Hierna volgden een vijffgangen walking diner,
geinspireerd op een kindermenu. De ‘poffertjes’, oftewel blini’s
met huisgerookte zalm, werden geserveerd door Restaurant
de Kolk. Terwijl chef-kok Joeri Gerrits zich met succes over de
andere gangen ontfermde, konden de gasten zich vermaken
met een silent disco. Ook werd er geld opgehaald door
middel van een veiling. Onder de bezielende leiding van
veilingmeester Klaske Kruk werd er geboden op veilingitems
zoals een ijspartijtje bij Diga, een tienrittenkaart voor llva Linde
Pilates en een oogstaandeel bij Tuinderij Het Groene Leven.
Mede dankzij vele Spaarndamse ondernemers was het diner en
de veiling een groot succes!
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Natuurlijk speellandschap

Speeltuin Nieuw Leven is aan vernieuwing toe. Omdat de
speeltuin zich in een prachtige natuurlijke omgeving bevindt,
is de keuze gemaakt om de huidige, gedateerde materialen
te vervangen door een natuurlijk speellandschap. Hiervoor
werkt de speeltuin samen met SPEELING, die zich heeft
gespecialiseerd in de ontwikkeling van natuurlijke speeltuinen.
Jong (en oud) worden hier uitgedaagd hun eigen avontuur te
beleven in de natuur. Kinderlijke fantasie staat hierbij voorop.
Samen met een aantal Spaarndamse kinderen is een ontwerp
gemaakt waarin landschap, architectuur en beeldende kunst op
een betoverende manier samenkomen.

Help mee!

Om de vernieuwde speeltuin te kunnen
realiseren, zijn er verschillende fondsen en
sponsoren aangeschreven. Maar ook jouw
hulp is nodig! Kijk welke evenementen en
acties er nog op de agenda staan dit jaar,
doe mee of doneer direct via de QR-code.

Agenda

1 april:
Paasfeest — Kom eieren zoeken in de speeltuin!

21 april:
Sponsorloop — Ren zo veel mogelijk rondjes over een uitdagend

parcours en zamel geld in voor de nieuwe speeltuin

27 april:
Kindervrijmarkt in Nieuw Leven

26 mei:
Carwash en bake sale — Terwijl Spaarndamse kinderen je auto

weer laten shinen, eet jij een lekker taartje. En dat alles voor het
goede doel: de nieuwe speeltuin

30 juni:
Kinderkledingmarkt — Duurzaam kinderkleding shoppen bij
Nieuw Leven

Kijk voor alle informatie op speeltuinnieuwleven.nl



Na een periode van afwezigheid hebben Spaarndammers sinds
kort weer de mogelijkheid om langs te komen op het spreekuur
van Meerwaarde.

Op de laatste maandag van de maand bent u tussen 13:30 en
15:30 uur welkom in Huisartsenpraktijk Spaarndam.

Het spreekuur is voor vragen over:

- Ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen

- Hulp bij persoonlijke problemen

- Vragen over opvoedsituaties

- Sociale en recreatieve activiteiten in de omgeving

- Vrijwilligers- en dagactiviteiten in de buurt

- Hulp bij het invullen van formulieren

- Ondersteuning bij administratie

- Hulp bij het organiseren van een activiteit in uw straat of
buurt

Het spreekuur van Meerwaarde in Huisartsenpraktijk Spaarndam
is een voortzetting van een fijne samenwerking ten behoeve van
betere zorg en voorzieningen voor de inwoners van Spaarndam
die wonen in postcode 2064 en 2065.

Het gaat om een inloopspreekuur, dus zorg dat u op tijd
aanwezig bent en dat u zich meldt bij binnenkomst. Bij grote
drukte kan het zijn dat u die dag niet geholpen kunt worden en
moet wachten tot het volgende spreekuur. Het is ook mogelijk

24 maart:

Tuschinski Trio met muziekprogramma Sister Act | 15.30 uur |
€17,50

Prachtige muziek van Mozart, Verdi, lloyd Webber en filmmuziek
van John Williams, Howard Shore en muziek uit Cinderella en The
Godfather. Met viool, piano en sopraan een heerlijke middag!!

1 april:

Oekraiens koor Makivka | 16.00 uur | €12,50

Na hun schitterend Nieuwjaarsconcert komen zij 2e Paasdag met
een prachtig a capella Paasconcert. Tevens zullen zij na het concert
Easter-themed gingerbread verkopen. De opbrengst is voor
Oekraiene.

7 april:

Preek van de Leek | Diana van Loenen, wethouder cultuur |
15.30 uur

Diana geeft een kijkje in haar leven! Wat inspireerde haar, wat
emotioneerde haar, wat waren successen en missers en wat zijn
haar dromen.

20 april:
La Familia meets Spaarndam!! | 18.00 uur | €64,50 (excl wijn)

Vijffgangen Walking Dinner met entertainment. La Familia komt
terug naar Spaarndam na hun succesvolle optreden tijdens de
feestweek. Sopraan Belinda, bariton Paul en mezzosopraan Carla
verwonderen en ontroeren met eigen repertoire en melodieén
uit operette/opera en musical.Restaurant de Kolk zorgt voor de
inwendige mens!

Wees er snel bij want slechts plaats voor 60 personen!!

om van tevoren een afspraak te maken met David Oldenburg,
sociaal werker van Meerwaarde via: davidoldenburg@
meerwaarde.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Meerwaarde en Huisartsenpraktijk Spaarndam

4 mei:
Theater na de Dam “Foto’s die vervagen” | 20.30 uur | €10,-
Regie Fred Rosenhart

11 mei:

Camerata RCO | 20.15 uur | €17,50

Een prachtige klassieke opmaat voor de Classical Tour.
Leden Koninklijk Concertgebouw orkest laten u genieten van
kamermuziek.

12 mei:

Classical Tour | 12.00-16.00 uur

Talenten van conservatoria Amsterdam en Den Haag laten in 4
kerkjes in 3 concertjes hun talenten sprankelen.

Info en reserveren voor passe-partouts en combi-arrangementen
www.classicaltour.nl

25/26 mei:

KIS (5e editie) | 12.00-16.30 uur

Veel kunstzinnige activiteiten gedurende 2 dagen, met ook muziek
in al haar facetten.

2 juni:

Lenny Kuhr | 15.30 uur | €20,-

Een prachtig, warm concert met mooie eigen nummers, die blijven
hangen!

Al deze concerten worden georganiseerd door de Stichting

Vrienden van de Oude Kerk.
Meer info en reserveren www.vriendenoudekerk.nl
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